
De kern van alle dingen 

     is stil en eindeloos 

     Alleen de dingen zingen 

     Ons lied is kort en broos 

                             F. Timmermans  
 

 

 

 

Rustig is van ons heengegaan 

 

 

De heer Marc WECKX 

echtgenoot van Wiske DE BOECK 

 

geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 6 januari 1938 

en overleden na een slepende ziekte  

in het WZC Walfergem op 13 juli 2025. 

 

 

 De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de begraving van zijn urne 

op de begraafplaats van Walfergem, heeft plaatsgevonden  

op 17 juli 2025 in intieme kring. 

 

Met dank aan het personeel van WZC Walfergem en Dr. Van Mulders 

voor de zorg en warme toewijding. 

 

 

 

Rouwadres 

Mevr. De Boeck W. - Stevensveld 2/0106 te 1730 Asse 
 

U kan uw steun online betuigen via www.hulsmans-goossens.be 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit melden u met droefheid 

 

Wiske De Boeck              zijn echtgenote, 

 

Carla en Johan Weckx - Trompet  

 Ine en Sander Trompet - Van Schoote 

  Roos en Felix 

 Jore en Maiken Trompet - Maes 

  Lio en Sem 

 Elke en Jeroen Trompet - Verheyden 

  Louis en Estelle 

Peter en Ella Weckx - Van den Houte 

 Jente 

 Jarne 

Bruno en Marleen Weckx - Lots 

 Ennio en Helena Weckx - Vancampenhout 

  Amber 

 Jana en Ward Weckx - Sterkens 

 Lenn en Emma Weckx - Clement 

          zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

 

alsook de aanverwante families. 

 

 
 

 

 
Begrafenissen Hulsmans - Brusselsesteenweg 154 te 1730 Asse - 02/461 36 46 

 

 


